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Voorwoord

Een kort voorwoord bij deze uitgave, want hij staat boordevol informatie en
daar gaat het uiteindelijk om. We hebben veel positieve reacties gekregen op
het vernieuwde formaat maar blijven attent om steeds de edities verder te ver-
beteren. De foto’s komen hierdoor beter tot hun recht en we kunnen meer tekst
kwijt. We moeten echter wel een goede middenweg zien te vinden tussen
kwaliteit en kosten. We proberen immers de donateursprijs zo laag mogelijk te
houden zodat iedereen donateur kan worden. Er komen regelmatig nieuwe
leden bij en ook qua informatie worden we steeds vaker benaderd. Mensen
weten ons te vinden op de woensdagmiddag als wij aan het werk zijn om foto’s
te benoemen. Inmiddels is ook dit team een beetje uitgebreid en langzaamaan
komt er steeds meer structuur in de werkwijze.

In deze uitgave kunnen we het vervolg lezen over Stompwijk 200 jaar geleden,
het interessante verhaal over de polder waarin velen van ons wonen. Met een
kaart uit 1626 en een uit 1773, zoek de verschillen! Er wordt extra aandacht
besteed aan het ontstaan van het kerkhof dat dit jaar op 11 augustus precies
200 jaar bestaat. De kerktoren met daarin de eerste kerkklok, geschonken door
Johannes van Dijk, werd ook 200 jaar geleden gebouwd. Een belangrijk middel-
punt in het dorp, want iedereen kijkt weleens naar de klok voor de tijd en het
luiden van de klokken is nog steeds een herkenbaar signaal van verdriet of
plezier.

Frans Jansen heeft een mooi verhaal geschreven over de traditie van de
bidprentjes, nu over de voorkant ervan. Aad Janson over het kerkboek en de
vaak daarin te vinden losse plaatjes. De toneelvereniging St.Tarcisius opgericht
in 1914 had een prachtig vaandel en wij zijn samen met Jan Oliehoek nieuws-
gierig naar waar het vaandel gebleven is. Weet een van onze lezers het, dan
zijn wij zeer geinteresseerd en gaan wij zeker een poging doen om het vaandel
te achterhalen en terug te brengen naar Stompwijk.

Volgend jaar is het 80 jaar na de start van de Tweede Wereldoorlog en 75 jaar
na de bevrijding. Wij zijn daar nu al mee bezig en willen graag ook uw verhaal
of foto’s horen of zien. Ons teamlid Johan van Gestel is de special aan het
voorbereiden en wil daarvoor met u om de tafel gaan zitten om het verhaal op
papier te zetten. Neem dus zeker contact met ons op, zodat ook dit stuk ge-
schiedenis niet verloren gaat.

Wij wensen jullie veel leesgenot, hopelijk kunnen jullie lekker buiten in het
zonnetje genieten van de allernieuwste Stompwiic, nummer 12 alweer.

Ria Luiten



Stompwijk 200 jaar geleden, deel 2.

Geschiedenis in kaarten

Voor dat ik dieper inga op de minuutplannen van de GDP (Grote Drooggemaak-
te Polder) is een korte schets van de geschiedenis van deze polder nuttig. Later
zal duidelijk worden dat het goed is te weten dat de polder als zodanig pas iets
ouder was dan 40 jaar toen de minuutplannen werden opgemaakt. Maar ook
bijvoorbeeld dat het
'buikje' van de polder
(daar waar de grens
loopt met de Drie-
manspolder) er eigen-
lijk heel anders uitziet
-qua richting van de
percelen- dan ver-
wacht.

Er is natuurlijk ooit
een tijd geweest dat
de polder niet be-
stond, ja dat er zelfs
in onze regionen geen
mensen woonden en
werkten. Het gebied
was woest en ledig, de

In Nederland zijn nauwelijks nog niet ontgonnen laagveengebieden
te vinden. Anders is dat in Estland, hier een afbeelding van een
veenlandschap dat ooit waarschijnlijk ook op grote schaal in Neder-
land voorkwam. mensen die er woon-

den, leefden op oude
zandruggen die ooit duinen waren geweest en dus wat hoger lagen dan de
zompige, veenmoerassen even verderop. En op de oevers langs bredere ri-
vieren buiten de moeilijk toegankelijke veengebieden, omdat daar door
afzettingen van de rivieren vruchtbare grond lag voor kleinschalige akkerbouw
en veeteelt en omdat daar handel mogelijk was. Die rivieren konden immers
worden bevaren.

Nu bestaan er moderne kaarten die de toestand van het gebied beschrijven in
bijvoorbeeld 100 van de gewone jaartelling, zelfs van duizenden jaren eerder.
Het voert te ver om daar hier op in te gaan, maar voor een indruk zou ik deze
geschiedenis willen beginnen met een beeld dat de toestand van ons gebied
rond ongeveer 800 aanduidt. Je begrijpt bij wijze van spreken bij het zien van
die kaart in één oogopslag dat het hele gebied van wat later Rijnland -met daar-
in de GDP- en Delfland zou heten, duizend jaar later volledig en zeer grondig
en letterlijk op de schop genomen was. Op de kaart bovenaan de volgende



Bidprentjes

Opkomst en neergang van een mooie traditie, deel 2

DE VOORKANT

In het vorige artikeltje heb ik wat geschreven over de teksten op de achterkant
van het bidprentje. Meestal worden de goede daden van de overledene
beschreven, de godsvruchtige levenswandel en de manier waarop het einde is
gekomen. De voorkant van het bidprentje is minstens zo interessant. Er zijn
duidelijke ontwikkelingen te zien, waarbij zelfs diverse kunststromingen op de
bidprentjes herkenbaar zijn. In vogelvlucht zal ik enkele opvallende ken-

S Vineent de Paul.

Vincent de Paul, bidprentje van Hendrina van
Franciscus Xaverius (1505-1551), Jezuiet en Santen (1861), huisvrouw van Hubertus van
missionaris. Rijn.

merken beschrijven. Wanneer men de bidprentjes over een lange reeks van ja-
ren overziet, valt ook op te merken dat er bepaalde overeenkomsten zijn. Er
zijn series van een bepaald type. De begrafenisondernemer heeft een prenten-
staalboek waaruit men kan kiezen. Zo’n boek is tijdgebonden. Het komt daar-
door voor dat hetzelfde plaatje wordt gebruikt bij verschillende overledenen.



75 jaar vrijheid

Voor Nederland eindigde de Tweede Oor- (/“

log met het tekenen van eerst een 'capitu 75 /JAAR
-latieakte' op 5 mei in Hotel De Wereld in

Wageningen en een dag later met het VRrJ HEI D
ondertekenen van de uitwerkingsakte in

de aula van de -toen nog- landbouwhogeschool ook in Wageningen. Hoewel de
formele capitulatie van de Duitsers pas plaatsvond op 6 mei, vieren wij toch

bevrijdingsdag op 5 mei. Op die dag immers werd de eerste stap gezet richting
vrede.

Volgend jaar is het dus 75 jaar geleden dat de bevrijding een feit was geworden
en dat wordt op grote schaal herdacht in Nederland. Voor Nederland organi-
seert het Nationaal Comité 4 en 5 mei tal van festiviteiten. Voor een uitgebreid
overzicht kan men terecht op de website https://www.4en5mei.nl/75-jaar-
vrijheid. Ongetwijfeld zal ook onze gemeente het nodige organiseren. Stich-
ting Oud Stompwijk wil ook graag proberen een bijdrage te leveren aan '75 jaar
vrijheid'.

En hoe kan een stichting als de onze een betere bijdrage leveren dan in de
sfeer van een bijeenbrengen van herinneringen? Herinneringen die voor de
periode '40-'45 juist betrekking zullen
hebben op de onvrijheid en alle ellen-
de en spanningen die daar mee samen-
hangen. Dat lijkt in tegenspraak met
het motto '75 jaar vrijheid', maar de
StOS is van mening dat vrijheid pas op
juiste waarde kan worden geschat als
duidelijk is hoe onvrij de vijf oorlogs-
jaren eigenlijk waren.

Voor velen onder ons is die vrijheid
immers de gewoonste zaak van de
wereld, omdat zij opgroeiden in een
maatschappij waarin vrede doodge-
woon was. Natuurlijk was Nederland partij in de vrijheidsstrijd in Nederlands
Indié / Indonesie, vochten Nederlanders mee in de Koreaanse oorlog, was Ne-
derland serieus betrokken bij de zogenaamde 'Koude Oorlog', die in feite pas in
de jaren tachtig van de vorige eeuw wegebde, maar oorlogsgeweld, onder-
drukking, armoede en honger bleef het land gedurende die 75 jaar bespaard.

Duitse tanks op de Stompwijkseweg.

De babyboom generatie, waartoe ikzelf behoor, heeft uit eerste hand verhalen



200 jaar kerkhof bij H. Laurentiuskerk

De geschiedenis

Voor zover bekend komt Stompwijk voor het eerst omstreeks 1283 voor in het
zogenaamde Register van graaf Floris V, bij de vermelding van de woonplaats
van Mouwerin Dircsz. Sinds die tijd wonen er hier dus mensen. En natuurlijk
zijn de mensen die hier woonden en leefden op enig moment ook overleden.

Uitsnede gemaakt uit het register van Graaf Floris V. met in het rood omkaderde de naam van
Mouwerin en de plaatsnaam stompwiic.

Mensen worden echter niet zomaar op willekeurige plaatsen begraven. In de
Middeleeuwen gebeurde dat in en rond een kerk. We kennen vast wel de uit-
drukking dat mensen in gewijde aarde begraven worden.

In de tijd voordat Maerten van de Velde hier de eerste pastoor werd (1635)
waren er in Stompwijk geen kerkelijke activiteiten. Er waren daarvoor gewoon
te weinig mensen in Stompwijk, Stompwijk behoorde toen bij de parochie van
Voorschoten. En als mensen kwamen te overlijden werden ze veelal in Voor-
schoten begraven of soms in Wilsveen.

Veranderingen door de reformatie

Door de reformatie gingen de bestaande kerken over naar het protestantse
geloof. Dit had belangrijke gevolgen voor het begraven van mensen van
katholieke huize. Het begraven in een kerk of op een kerkhof met gewijde aarde
was niet meer toegestaan. Alle, tot die tijd, gebruikelijke handelingen na het
overlijden van een familielid of buurtgenoot moesten veranderen. Als voor de
reformatie iemand werd begraven met veel gebruik van wijwater en wierook en
met veel mensen die openlijk voor de zielenheil van de overledene baden,
moest dat na de reformatie veel stiller en minder openbaar plaatsvinden.

Op het schilderij met het beeldverhaal van Maerten van de Velde staat een af-
beelding van zijn rouwstoet. Allerlei mensen gooien stenen naar de lijkkist en



Waar is dat mooie vaandel gebleven?

Dat was de vraag die gesteld werd in het mooie artikel over de toneelvereniging
St. Tarcisius. Dat artikel verscheen in het vernieuwde blad Stompwiic van het
eerste kwartaal 2019. Helaas kan ik de vraag hier niet beantwoorden. Wel kan ik
vertellen wat er met het vaandel is gebeurd nadat de toneelvereniging ter ziele
is gegaan.

Aanvankelijk was het vaandel verdwenen zonder dat iemand zich afvroeg waar
het gebleven was. Het moet in of rond 1979 zijn geweest dat de huizen in de
Santhorststraat de eerste renovatie ondergingen. Groepsgewijs werden de be-
woners ondergebracht in stacaravans op de parkeerplaats. De gerenoveerde
woningen werden na oplevering zo goed als helemaal opnieuw ingericht. Zo
gebeurde dat ook met de woning van mijn moeder die nog maar kort daarvoor
weduwe was geworden.

Cok Suyten — werkzaam bij Louis Luiten - kwam bij haar de situatie opmeten
voor de nieuwe vloerbedekking, zoals hij dat bij bijna alle woningen deed. Mijn
vrouw (Riet Schrader, dochter van de Tarcisius-regisseur van weleer) en ik
waren aanwezig om een handje te helpen. Onder het genot van een “bakkie” zei
Cok plotseling: “Je raadt nooit wat ik bij de vrouw van Kees de Heij op zolder
zag liggen! Daar ligt het vaandel van Tarcisius. Ze weet niet wat ze er mee moet
en denkt er over om het maar bij de kraak te brengen.”

De Heilige Tarcisius, naam-  Het prachtige borduurwerk op En als we nog verder in-
gever aan de Stompwijkse to-  het vaandel komt bij nog zoomen op alleen het gezicht
neelvereniging, opgericht in  verder inzoomen goed tot zijn dan zijn zelfs de steken goed
1914. Detail recht. Detail te zien! Detail



Het kerkboek en de plaatjes

Toen ik ergens in 1961 mijn eerste heilige communie
deed, kreeg ik van mijn grootouders van vaderskant
een kerkboek cadeau. Een modern kerkboek met een
kunststofkaft en, in mijn beleving, ook een nogal dun
kerkboek. Hoewel ik geen herinnering heb aan de kerk-
boeken van mijn ouders, zij moeten er ongetwijfeld
ook ieder een hebben gehad, wist ik wel hoe het kerk-
boek van mijn opa er uit zag. Kleiner dan het mijne en
veel dikker. Ik wist toen niet dat er behalve de gewone
gebeden ook nog vele tientallen bidprentjes in waren
opgenomen. En andere plaatjes. Soms met de meest
prachtige beelden. Later erfde ik een deel van die
bidprentjes en plaatjes. En pas toen bekeek ik die plaat-
jes wat nauwkeuriger.

Veel van die plaatjes riepen vage herinneringen op aan
mijn kleuter- en lagere school tijd. Als je namelijk goed
je best had gedaan dan kreeg je van de zuster (in mijn
geval Theadora en of Magdalena) een plaatje, kleurrijk
en afgestemd op de ziel van een kind. Nu weet ik niet
meer wat er met die plaatjes gebeurde, in ieder geval
belandden zij niet in mijn kerkboek. Sterker nog mijn
kerkboek belandde later ook ergens onder het paard
zijn buik. Gelukkig -zeg ik nu- zijn er toch velen onder
ons die niet alleen de bidprentjes uit die kerkboeken
haalden en in een schoenendoos stopten, geregeld
werden ook de 'plaatjes' opgeborgen.

En zo kon ik enige tijd geleden een blik werpen op de
verzameling van Coby van de Geest. Haar verzameling
plaatjes werd keurig in een album gestopt en dat gaf
mij de gelegenheid nog eens wat preciezer naar die
plaajes te kijken. Een enkele keer, zag ik, werden er be-
halve min of meer perfect gedrukt plaatjes ook knipsels
opgeslagen of was het plaatje niets anders dan een be-
wijs van betaling of lidmaatschap. En met een tegen-
woordige bril op moet ik zelf vaststellen dat er plaatjes
waren die tegenwoordig echt niet meer kunnen [nog
veel meer zieltjes kopen]. Zie hiernaast zo’n oproep om
het missiewerk in Japan financiéel te ondersteunen.

Rondom de plaatjes moet bovendien een hele industrie
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Notre-Dame du Perpétuel-Secours
priez pour nous.

Plaatje uitgedeeld bij de
intrede van een non in het
klooster.
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Een prachtig stukje druk
en emboss werk. Oproep
tot een gebed.

De Missiezuster in Japan

Wil graag dit kindje doopen.
Wij kunnen met offertjes en gebed
Nog veel meer zieltjes koopen.
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